
Liturgische schikking 1e zondag 40-dagentijd, 22 februari 2026 Winschoten 
gemaakt door Janny Geertsema-Kieft 

Rode draad in de schikkingen is  
	 	 ’de Geest waaiert breed uit’. 
De waaier suggereert beweging die we misschien niet altijd ervaren. 
  
Op de eerste zondag in de lijdenstijd lezen we Matteüs 4: 1 Daarna werd 
Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn. 
De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Deze tijd kunnen we 
zien als een woestijnreis. In ons menselijke bestaan lopen we door negatieve 
krachten in de wereld of door gedachten het risico van Gods weg af te raken. 
Jezus laat zien dat je ‘nee’ kunt zeggen. Hij beroept zich op Gods Woord. 
Voor ons geldt: sta open voor de wegen waarop de Geest ons brengt.  
In de vaas het zand van de woestijn en droge grassen in de waaier. 
Anemonen wordt in het Grieks ook wel Windbloem genoemd. 

Zand, eindeloze vlakte,  
onbekende verleidingen,  

de windbloem als teken van de geest 
helpt onze weg te vinden.


